MIJN VROUW IS IMKER

I Cor Willems |

Rustig zonnen behoorde vanaf dat moment tot het verleden

Acht jaar geleden maakte mijn vrouw kennis met het
imkeren tijdens een tuinfeestje van een toenmalige
collega. Hoewel ze direct onder de indruk was, kwam
het op dat moment niet in haar op dat zoiets voor
haar weggelegd zou zijn en uiteraard liet ik dat zo,
want je weet maar nooit met al die prikkertjes.
Prikkertjes zijn leuk hoor, maar liever in 'n stukje kaas
dan in mijn achtertuin! Pas enkele jaren later, tijdens
het koffie drinken na het partijtje tennis met haar
‘damesclubje’, kwam de nieuwe hobby naderbij.
Tennispartner Helga Bij vertelde enthousiast over haar
bijenvolkeren, maar mijn vrouw dacht dat ze, vanwege
haar naam, een grapje maakte. Helga haalde haar
vervolgens over de eerste cursus te gaan volgen en
enige tijd later hing mijn vrouw wekelijks aan de lippen
van dhr. Hertsig! Het onheil kwam steeds dichterbij!
Na 'n paar lessen volgde het onvermijdelijke; er moest
een 'volk' komen. Nu is ons landje tamelijk vol, maar
voor dit volkje moest nog wel een plaatsje te vinden

.zijn. Op ons terras werd er een ruimte vrijgemaakt waar

de eerste kast geplaatst kon worden en het lekker
rustig zonnen vanaf dat moment definitief tot het
verleden behoorde. Zodra de zon zich liet zien en we
uit de kleren gingen om de UV-stralen tot diep in de
porién te laten doordringen was dat voor de bijen het
teken om op pad te gaan. Duizenden zoemers vlogen
af en aan en scheerden daarbij rakelings langs onze
bleke blote lijven. Om het risico te vermijden er als
een bultenaar te gaan uitzien, lag ik vaker onder dan
op de ligstoel. Mijn vrouw bleef rustig liggen omdat
ze geleerd had dat bijen niet steken, zolang je hen
maar niet hindert. |k zag haar ook regelmatig zonder
spierwitte outfit de raten tegen het licht houden om

Vraag omtrent varroamijt

Ik ben een imker met 14 bijenvolken over drie standen
verdeeld. Verder heb ik een stuk grond in het Westland
bij een tuinder in gebruik waar ik zo'n 60 soorten
vruchtbomen heb staan. Wat is er mooier dan je eigen
fruitbomen te laten bestuiven door je eigen bijen? Maar
helaas heb ik met de buurman/tuinder wat problemen
gehad betreffende reinigingsvluchten. Daarom heb ik
mijn bijen daar weggehaald. Eind april zet ik des-
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te zien of er zich veranderingen binnen haar volkje
hadden voorgedaan. Je moet maar durven! Soms
duurde dat turen zolang dat ik dacht dat ze haar onder-
danen aan het tellen was. Toen ze me toevertrouwde
dat er zich wel 30.000 bijen in een kast kunnen
bevinden begreep ik dat die veronderstelling niet
klopte. Een leuke bijkomstigheid was de ouderwetse
geur van tabak weer eens te kunnen ruiken. Want als
ze het nodig vond wel in dat astronautenpak te kruipen
en daarbij van tijd tot tijd een zware pijp (die veel weg
had van een conservenblik met mondstuk) rookte,
snoof ik de geur van herkenning diep in, ondanks de
wetenschap dat 'meeroken’ de nodige risico's met
zich meebrengt. In mijn jeugd was mijn oude opa een
enthousiast sigarenroker en als hij op bezoek kwam
werd zijn komst aangekondigd door de sigarengeur
die eerder in de kamer was dan hij en zijn eveneens
stokoude vrouw. Frappant was te bedenken dat die
mensen toen niet veel ouder waren dan wij nu! Moet
je zien hoe de huidige oma's en opa's eruit zien! Dat
is wel wat anders dan die in het zwart gehulde
verschrompelde lijven die zich met kleine schuifpasjes
voortbewogen en waarbij de door hen voortgebrachte
zwaar rochelende geluiden de Mariabeeldjes deden
schudden. Een ander verschil is dat mijn oma niet
rookte en de huidige oma, dankzij de bijen, wel. Op
elke verjaardag vertelde mijn vrouw enthousiast over
het imkeren, waardoor zij al snel de bijnaam ‘Imker
Marina' kreeg, en wierf daarbij direct de nodige
klanten voor haar eigen fabrikaat honing. Wat een
succes! En zo kan ik eindelijk vrede hebben met haar
tijldrovende hobby, want bijen houden is leuk, maar
het moet wél wat opleveren!

ondanks een volk tussen mijn rabarberplanten waar-
door de kast voor mijn buurman onzichtbaar is. Ik heb
dan ook geen klachten meer: wat niet weet wat niet
deert. Maar nu terzake. Toen ik mijn volken tegen de
varroamijt ging behandelen lagen de planken van al
mijn kasten vol dode mijten met uitzondering van die
ene kast tussen de rabarber en Oost-Indische kers. In
die kast heb ik niet één dode mijt gevonden. Nu heb ik
mij laten vertellen dat rabarber en Oost-Indische kers
rijk zijn aan oxaalzuur. Mijn vraag is: zou er verband
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