IMKERERVARINGEN

| Dick van Leeuwen I

Vakantie!

leder jaar krijgen vrienden, familie en collega's het
verzoek van mij om van hun vakantieadres een potje
honing mee te nemen. Het liefst een bijzondere pot
met een mooi etiket en natuurlijk met een streek-
gebonden honingsoort. Dat levert altijd weer leuke
reacties op. De meesten komen niet alleen terug met
een bijzondere pot of honingsoort, in hun zoektocht
komen ze op bijzondere locaties terecht en in contact
met enthousiaste imkers. Als ze namelijk vertellen dat
ze namens een Nederlandse imker op zoek zijn naar
een potje honing, ontstaat er altijd wel een leuk
gesprek. Zo werden mijn dochter en haar vriend vorig
jaar in de Vogezen uitgenodigd bij een klein imker-
bedrijfie. Onder het motto ‘dat zal je vader wel
bijzonder vinden’ kregen zij alles te horen over bijen
en bijenhouden! Al houden ze totaal niet van honing,
alle soorten moesten worden geproefd. Maar goed,
zo heb ik wel honing uit nogal wat Europese landen
zoals Frankrijk, lerland, Griekenland, Duitsland. Er
staan er zelfs potten afkomstig uit
Brazilig, China, Australié in mijn
verzameling. Wist u trouwens dat
ze in Griekenland honing
verpakken in mooie blikjes?
Schiermonnikoog -
Zelf bezoek ik natuurlijk ook altijd
een imker of imkerbedrijf tijdens
de vakantie. In 2003 en 2004
bezocht ik het bevruchtingsstation
Kreverhille, waar ik ook raszuivere
Carnicakoninginnen kocht. Mijn
gezin vond dat wel een gek idee,
een soort souvenir in de vorm van
een koningin in een kluisje mee
naar huis. Hilariteit op de camping,
waar iedereen natuurlijk nog even op bezoek kwam
om naar de koningin te kijken. Maar de meest
bijzondere ervaring had ik wel in 2002 toen ik op
Schiermonnikoog het Carnica-bevruchtingsstation
bezocht. De toenmalige stalbeheerder, hij is helaas
overleden, nodigde mij uit voor een bezoekje aan de
plek waar later de nieuwe bijenstal gebouwd zou
worden. Wat aanvankelijk bedoeld was als bezoekje
liep uit op een dag druk in de weer zijn met
Kirchhainer bevruchtingskastjes want nadat ik had
bewezen probleemloos een moergoed volkje te
kunnen beoordelen en had geleerd de goed
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leggende moer met de hand uit dat volkje te nemen,
werd ik aan het werk gezet. Als dank kreeg ik na af-
loop een Schiermoertje cadeau.

OB de Kat

OB de Kat schrijft bij de maanden juli en augustus

onder andere: Hopelijk is alles goed gegaan. Indien u

er in de afgelopen weken in geslaagd bent al uw
voorgenomen imkerhandelingen volgens plan uit te

voeren en de bijen zich precies gehouden hebben

aan de spelregels die u voor ze bedacht had (waarbij

u uiteraard rekening hebt gehouden met hun specifieke
‘speelstijl’), dan hoeft u zich in het algemeen over het 195
verdere verloop van het bijenjaar niet meer zoveel
zorgen te maken. Maar ja, de bijen hebben zo hun
eigen spelregels die lang niet altijd door de imker
begrepen worden. Daarom gaan er ondanks onze
goede zorgen wel eens dingen mis. Zo kunnen er nog
tot in juli, zelfs in augustus zwermen afkomen,
meestal van kunst- of
natuurzwermen met een oude
moer.

Moer met rugnummer
Over misgaan gesproken. In 2004
ben ik gestart met het nummeren

ERERETME o7 2 van mijn moeren. Op 17 juli in dat
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jaar haalde ik een bestelde
: E Schiermoer af van het station in
Geldermalsen. Bij thuiskomst
kreeg ze van mij een groen
merkje met het rugnummer 12.
' Hoewel zo'n moer natuurlijk al
bevrucht is vind ik het wel zo
A veilig om haar, met een bekertje
natte bijen, eerst weer in een
bevruchtingkastje te doen. Als ze eenmaal weer goed
aan de leg is verenig ik wel weer. Maar ik schrok
behoorlijk toen ik de volgende dag een dode
koningin voor dat kastje zag liggen! Ik durfde bijna
niet te kijken! Gelukkig bleek het een moer met
rugnummer 6 te zijn. Het volk met moer 6 had daar
een aantal weken terug gestaan. De moer was toen
gesneuveld en ik had haar niet kunnen vinden. Dan is
zo'n nummer wel prettig!
Dit jaar gaan we in Gaasterland op vakantie. Waar-
schijnlijk wordt dat dus een bezoekje aan het bevruch-
tingsstation Lemmer.
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