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Belevenissen
Dronten, 2 september 1998.
Toen ik deze zomer de bijen in het Knarbos had staan
belde een imker uit Nunspeet, die daar ook stond, mij
via zijn mobiele telefoon op met de mededeling dat ik
direct moest komen. Hij had een hele grote zwerm
geschept, die aan de stam van een boom zat. De
zwerm was zo groot dat deze niet in zijn schepkorf
kon. Toevallig was mijn bijenvriend Oldebeuving op
dat moment bij ons thuis. Wij zijn samen direct met
een grote korf op pad gegaan. Daar aangekomen
zagen wij zijn korf aan de boom hangen met een
grote kluit bijen eronder. Wij hebben de zwerm toen
overgeschept in onze eigen korf. Dat ging allemaal
goed. De korf was tot onderaan geheel gevuld. De
volgende dag heb ik haar ‘s morgens weer in de kast
gestort. Toen ik daarmee bezig was vloog de hele
zwerm meteen weer terug naar de boom en daar zat
zij weer aan de stam. Alles opnieuw geschept en 's
avonds nogmaals in de kast gestort, toen ging het
goed.
Een paar weken later heb ik drie kasten naar de
phacelia gebracht. De andere vijf kasten waren
bestemd voor de heide. Nu ben ik gewend om elke
tiende dag de kasten na te kijken. Elke keer was de
kast waar de zwerm in gegaan was erg kwaad. Ze
staken mij onafgebroken in de enkels. Dus als ik naar
huis ging had ik weer dikke enkels. Ten einde raad
heb ik de volgende keer de laarzen aangetrokken.
Vijf augustus was de dag dat ik met de vijf kasten naar
de heide bij Nunspeet ging. Oldebeuving ging weer
met me mee. Wij hadden vier kasten op de aanhanger
gezet toen de 'kwade kast’ aan de beurt was. Het was
‘s morgens half zeven, er liepen toen al veel bijen op
en onder de vliegplank. We hebben de kast een eind
achteruit gezet om zodoende met behulp van de
plantenspuit de bijen naar binnen te krijgen. Maar
helaas, dat ging te lang duren. We hadden in
Nunspeet de afspraak gemaakt dat we daar om zeven
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uur zouden zijn. We zagen toen dat er een zwerm met
uitgebouwde raten onder de pallet zat waarop de kast
stond, dat was natuurlijk de boosdoener geweest. We
hebben die kast maar weer teruggezet en zijn met vier
kasten weggegaan.

De volgende dag hebben we de zwerm met een
plamuurmes afgesneden en in lege raampjes gedaan
met behulp van elastiekjes. Dat ging prima. Nu staan
ze allemaal netjes op de heide en de bijen zijn niet
meer kwaad.

G. Kotterink, Dronten

Zwerm in bollenkist

Op 10 augustus ontdekte tuinder W. Ruigrok (zie foto)
uit Hillegom, een tros bijen laag bij de grond in een
boom. Om dit volk te redden bedacht hij zich geen
moment en sloeg de tros af in een bollenkist met een
gaasbodem, waarna hij er nog eenzelfde kist bovenop
zette. Aan de achter- en zijkanten isoleerde hij de

kisten met noppenfolie. Hij heeft dit zonder enige
extra bescherming en weinig kennis van zaken voor
elkaar gebracht. Na een telefoontje op 15 augustus
heb ik het volk in een normale kast afgeslagen en
toen bleek dat de bijen de bollenkisten al als vaste
verblijfplaats hadden geaccepteerd, want er hingen al
keurig vijf raten in met stuifmeel, nectar en eitjes.
Inmiddels hebben de bijen een vaste plek gekregen
op de Heemtuin in Lisse.

Ruud van Koerten, Lisse




