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Honingbijen in het wild

Voorjaar 1993. Op 1 april, om ongeveer één uur in
de namiddag, werd ik gebeld door een boseigenaar,
die in het bos de dode bomen aan het opruimen was.
Zagen, opruimen en afvoeren. Dat vind ik, als natuur-
liefhebber, altijd erg jammer, want dode bomen
hebben ook een functie: voedsel en broedgelegenheid
voor vogels. De boseigenaar kwam tot de ontdekking,
dat er een bijenzwerm zat in een van de omgezaagde
bomen. De boom was met een klap op de grond
terechtgekomen met als gevolg, dat het bijennest
gedeeltelijk stukgevallen was en er veel bijen
rondvlogen. De boseigenaar heeft een dag en een
nacht gewacht en toen de boom met het bijennest
met een kraan opgeladen en naar een koper gebracht.
Kunt u zich voorstellen en bedenken wat er van over
zou blijven?

De nieuwe eigenaar van de boomstammen belde
mij op en vroeg om raad, want er vlogen nog steeds
bijen rond de boomstam. We hebben een kettingzaag
in de stam gezet en zijn gaan zagen, ongeveer 15 cm
onder en daarna 15 cm boven het nest. Er bleef een
stuk boomstam over van ongeveer 150 cm en daarin
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zat het nest. Dit was inelkaar gevallen op een paar
raten na en daar zaten nog bijen op. We hebben het
stuk stam overeind gezet en een nieuw vlieggat
gemaakt met een kapje er op. In de boomstam zaten
raten van wel 125 cm lengte. Veel waren er kapot; die
hebben we verwijderd. Er was in die raten nog wel een
halve emmer honing aanwezig. We hebben het volkje
weer op gang gekregen. De stam staat nu op mijn
bijenstand aan de Ringweg in Wehl.

Henk Aalberts, Wehl.

Doodshoofdvlinder

De doodshoofdvlinder Acherontia atropos L., is
geen zeldzame verschijning bij mij in Zeeland. Ik heb
er echter nooit een in levende lijve waargenomen. Van
tijd tot tijd vind je de restanten van deze vlinder ten
dele gesloopt door de bijen en gebalsemd in propolis.
P.A.M. van Dongen vertelde mij eens dat hij van een
leerling een grote rups kreeg, die hij in een
aardappelveld had gevonden. Na verpopping kwam
daar zowaar een doodshoofdvlinder uit.

Op de foto zien we een doodshoofdvlinder die ik in
perfecte staat aantrof in een bevruchtingskastje waar-
uit ik de leggende koningin verwijderd had. Het
gebeurde in augustus en vlak voordat ik een paar
dagen naar een collega in het buitenland ging heb ik
de kastjes gecontroleerd omdat ik nog een paar
koninginnen nodig had. Toen ik terug kwam vond ik
de vlinder bij het legen van de kastjes. Het moet geen
kleinigheid voor de vlinder geweest zijn om door de
kleine opening van de E.W.K. (bevruchtingskastje met
een raat) naar binnen te komen.

M.Chr. van der Zee, Anna Jacobapolder.




