IMKERS GESPREK

Hallo Harry, het viel in eerste instantie weer niet
mee allemaal. De zomer kwam maar niet op gang, de
vakantie min of meer verregend, weinig honing in de
volken, voor het eerst geen koolzaad. Een jaar om
klagend te overzien.

Onze ‘bond’ lijkt straks onder een slecht gesternte
zijn honderdste verjaardag te vieren. lk ga er maar
vanuit dat dit imkersseizoen geen boos voorteken
voor die viering is. Juist deze tijd, geinspireerd door
het a.s. jubileum, vraag ik me wel eens af wat de
toekomst voor de imkerij in petto heeft. Als het goed
is kunnen we straks lezen hoe goed of hoe slecht het
vroeger allemaal was, dat alles in het
herdenkingsboek. Misschien zijn uit de genoteerde
geschiedenis wijze lessen te trekken?

Wat betreft die toekomst, ik zou het zo een, twee,
drie niet weten. Wel lijkt me duidelijk dat het roer om
moet. Verschillende problemen vragen om een
oplossing. Minder wordende dracht, terugtredende
overheid, te dure cursussen, ach, je kent de verhalen.

lets anders waar ik me zorgen over maak is de
instelling van de imker. Misschien zou ieder voor zich
daaraan eens moeten werken, of over nadenken. |k zal
ook zelf eens een hand in eigen boezem (moeten)
steken. Want een imker is natuurlijk geen haar beter
dan welk ander mens ook. lk ben bijvoorbeeld nogal
geschrokken van de varkenspest en allerlei toestanden
daaromheen. Nu wil ik niemand ergens van
beschuldigen. Duidelijk is echter dat men waar
mogelijk maling heeft gehad aan regels. Is het
vervoersverbod in eerste instantie niet menigmaal met
voeten getreden? Zouden imkers beter zijn dan
varkenshouders? Uitbraken van Amerikaans vuilbroed,
vervoersverboden..? Zou ik een beter mens zijn dan...
Ik weet niet hoor. Het is maar een somber stemmend
voorbeeld, maar toch.

Gelukkig zijn er ook prettige zaken te vertellen.
Geheel tegen de verwachting in hebben de bijen,
ondanks het uiterlijk minder goede weer en het
pessimistische begin van deze brief, toch aardig
honing binnengehaald. Dat viel niks tegen toen ik met
bange vermoedens na mijn verregende vakantie de
kasten ging nakijken. De slinger heeft inmiddels weer
gezellig gesnord, in de kast weer een goede voorraad
eigen honing, mijn liefje wat wil je nog meer.

Harry ik wens je een goede afloop van dit bijenjaar.
Ik hoor nog wel hoe het je is vergaan. De groeten,

Ab.

foto P. Lemoine (Veenendaal 1987)

Ha die Ab, beetje pessimistisch is je brief wel hoor,
vind ik. Viel het in eerste instantie allemaal niet mee,
zoals je terecht schrijft, blijkt dit jaar opeens een top
jaar te worden. lk zit nu ruim 20 jaar in de bijen, maar
zo'n julimaand heb ik nog nooit meegemaakt. Het
heeft hier honing 'geregend’, en nog. Gisteren (9
augustus) zou ik wat volken klaar maken voor de hei,
waar ik overigens ook zeer veel van verwacht, moest
ik een paar ramen bijen afslaan. Daar ben ik maar mee
opgehouden, de nectar gutste eruit. Aangezien jouw
volken daar ook in de buurt staan zal ook jij niet te
klagen hebben. Dus Ab, jouw klaagzang was een
beetje voorbarig, hetgeen ik je niet kwalijk neem na
jouw verregende vakantie. Maar die regen heeft er
wel voor gezorgd dat we nu echte topopbrengsten
hebben. Dus wat dat betreft mogen we nabije
toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Maar we
moeten de ogen niet sluiten voor de moeilijkheden,
want die zijn er. Het imkersgilde vergrijst, maar dat is
de tijdgeest. Dat bedoel ik niet als dooddoenertje,
het is gewoon zo en er is heel weinig tegen te doen.

Ik hoef maar naar mijn eigen zoon te kijken. Bijen, dat
is wel het laatste waarmee hij zich wil bezighouden.
Het roer moet om, schrijf je me, maar dat vind ik zo
gemakkelijk gezegd. ledereen doet zijn best, denk ik
altijd maar en ‘zou ik het zelf beter kunnen?’ Waar wij
als imkers in ieder geval voor moeten zorgen is dat de
Ambrosiushoeve blijft bestaan. Die is er toch voor ons
en voor niemand anders al is daarvan niet iedereen
overtuigd. Zonder Ambrosiushoeve worden we echt
een zinkend schip en dat mag nooit gebeuren. Betaalt
de overheid niet, dan moeten wij maar betalen, met
zijn allen, daarom hoeft niemand droog brood te eten.
Dure cursussen, tja, die zullen wel duur blijven. Kan of
wil iemand die graag bijen wil gaan houden dat be-
drag niet ophoesten, dan maar geen cursus. Een
goede mentor (zoals ikzelf heb gehad) is meer dan
voldoende. Wat is er nu mooier dan van een enthou-
siasteling dit prachtige vak te leren? Dus Ab, we
houden de moed erin, ‘op naar de volgende 100 jaar.’
Groeten van Harry.
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