
Honingboom 
Niet te geloven maar echt waar, 

Krijgen wij een bijzondere boom dit jaar. 
De honingboom komt bij ons erbij, 

Dan zijn hopelijk ook de insecten blij. 

Dit is een symbool dat ons laat weten, 
Dat we de natuur niet moeten vergeten. 

Wij moeten zorgen voor elke plant en elk dier, 
Dat is de reden van deze boom hier. 

St. Jozefshool Wageningen, groep 8 

Zachtaardige bijen zijn voor de toekomst, hier dochter trina (toen 2 jaar) met veel plezier bij de bijen. Foto: RJ. de Koning, 

maandblad voor imkers juni 2003 


