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De stal van onze collega-imker Arnold Wemerman, lid bij VBBN subvereniging Apeldoorn-Ugchelen. Na zijn verhuizing heeft zijn
vrouw hem nieuwe kasten gegeven. Alle schilder- en timmerwerkzaamheden heeft Arnold zelf verzorgd. Koninginnen kweken
(Buckfast) is zijn grote hobby en zijn collega‘s worden desgewenst verblijd met jonge moeren. Deze imker geniet erg van zijn
insecten en bewijst dat imkeren in de nabijheid van centrum Apeldoorn zeer zeker tot de mogelijkheden behoort.

Foto: J.H. Wolven, Apeldoorn.
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Rik Oldeven

Mijlpalen

Als de winterrogge was gezaaid, zei mijn vader: 'Zo, die zit erin!’ Hij zei dat z6 opgelucht dat ik veronderstelde
dat we aan een grote ramp ontkomen waren. lk moet daar ook zo bij gekeken hebben. Vandaar zijn toelichting:
‘Wie zaait zal oogsten. Daar komt zelfs de dood niet tussen’.

Zo kreeg ik van kindsbeen mee dat belangrijke momenten in het jaar van de boer hun risico’s met zich mee-
brachten en dat je die omzeilen kon. Mijn vader was van 1898 en het bijgeloof van de bijna afgelopen eeuw
zat er bij hem nog stevig in. Mijlpalen in het boerenjaar waren gevaarlijke palen. Daaromheen verzamelden
zich boze geesten die er genoegen in scheppen de menselijke pret grondig te bederven. Inzaaien was zo'n
mijlpaal. De daarmee samenhangende werkzaamheden dienden dan ook op tijd en met zorgvuldigheid en
toewijding uitgevoerd te worden.

Mijlpalen in de bijenhouderij zijn, globaal genomen, de voorjaarsinspectie, de zwermtijd en het inwinteren of
afvoeren. Op die momenten staan de boze geesten in de startblokken. Het inwinteren gaat in dit rijtje voorop.
Met het oog op de toekomst die zo'n half jaar verder ligt, is het een uiterst belangrijk moment, ook omdat
nauwkeurig toezicht door de imker in de winter nauwelijks mogelijk is. Nou wil ik u geen bijgeloof aanpraten,
maar een feit is wel dat je als imker in de winter op beide oren slaapt, als je zeker weet dat je bijen meer dan
genoeg hebben, ook de zesramers. Als je aan één van je volken op dit gebied twijfelt, kan het een bol aan je ziel
worden. Zes maanden lang. Je ligt er wakker van en dat is niet best. Dan slaan de boze geesten toe ...

We weten het allemaal: ook imkers zijn sterfelijk. Maar de meesten worden oud. Je hoort het alom: de imkerij
vergrijst. Het zit hem in het inwinteren.
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