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Deze bijenkasten zijn eigendom van dhr. Paulussen. Hij bouwde ze in 1987 en ze staan op eigen terrein. Hierin huizen twee
bijenvolken die ijverig stuifmeel halen uit de wilgen, crocussen, dotterbloemen, esdoorn en bloesem in de omgeving. Bij volle
raten worden deze geslingerd om de honing te nuttigen die zeer effectief zou werken tegen voorjaarsallergieén.

Voor een indruk van de tuin in de winter zie BIJEN 7(2): 37 (1998). Foto ingestuurd door mw. Paulussen uit Eindhoven.
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Rik Oldeven
Wilde imker

In lang vervlogen tijden schijnt een notoire stroper in Vlaanderenland eens het hart van een rechter-
commissaris vermurwd te hebben met de opmerking, dat hij zich niet kon voorstellen dat Onze-Lieve-Heer de

hazen en konijnen alleen voor graven en baronnen had geschapen.

Ik leerde Willem kennen vanwege het bord HONIG, dat met de woorden TE KOOP ervoor gekalkt
stond op een plank aan een paal bij de grintweg, die na enkele kilometers naar zijn nederzetting voerde diep
in de Achterhoek. De honig bevond zich in honderden potten van diverse afmetingen met deksels waarover
zich heel wat jamfabrikanten destijds het hoofd gebroken hadden. Niet duur. Grotere potten bleken meer te
moeten opbrengen dan kleine. Zo Achterhoeks was Willem nou ook weer niet.

Koffie met een praatje. Op de meeste vragen die ik hem stelde, was het antwoord: nee; nooit van
gehoord of: ik zou het niet weten. Imkervereniging? Nee. Cursus? Nee. Varroamijt? Nooit van gehoord. Dode
volken? Zat gehad. Bijenblad? Ik zou het niet weten. Zwermen? Zat! Dracht? Overal in de buurt.

Willem bleek goed op de hoogte van de flora in zijn omgeving: wilg, fruit, esdoorn, kastanje, acacia,
linde, noem maar op. Allemaal in de buurt. Hij kende de plekjes. Toestemming? ‘Hoe bedoel-ie?’, vroeg
Willem. ‘Of je daar mag staan? Die bomen en percelen zijn toch van iemand?’, tastte ik door. ‘lk ben geen
heilig boontje’, zei Willem, ‘nooit geweest ook, maar de natuur — en hij keek veelbetekenend naar boven —
komt van Hem en die heeft Hij bestemd voor al Zijn schepselen. Het stomste wat je kunt doen is Zijn
bedoelingen tegenwerken".

Ik zou wel eens een poosje zijn maatje willen zijn. Leer ik bijvoorbeeld de varroamijt te bestrijden




