stus 2002

Dankwoord van de familie Vunderink

Onze lieve en onvergetelijke Dick is niet meer bij ons.
Het afscheid nemen is ons zwaar gevallen en wij
missen hem.

De overweldigende belangstelling na zijn overlijden
kan ons verdriet en het gemis niet wegnemen, maar

het heeft ons wel erg goed gedaan en troost gegeven.

De vele, hartverwarmende reacties doen ons beseffen
dat hij niet alleen voor ons, maar ook voor heel veel
anderen een bijzonder mens is geweest.

Voor uw medeleven, in welke vorm ook, danken wij u
hartelijk.

Wij hopen dat Dick ook in uw herinnering zal blijven
voortleven.

Ans Vunderink-van den Beukel

Roeleke, Emma, Riemer

Jacqueline en Mohamed, Amine, Jamila, Assia
Petra, Lily

Amstelveen, oktober 2002

Het volledig leven

Van de zoetheid van het leven
geniet je tweeénveertig dagen
als je ter wereld komt als bij.

Wel werken, poetsen, voeren,
Bouwen, waken, veel gehaal, gebreng.
Maar zeven volle weken blij.

Bij de eendagsvlieg vergeleken
die alles in één daglicht doet,
leeft de bij bijzonder lang.

Je kunt wel achtentachtig worden...
Volledig leven is je deel
als je doet wat je doen moet
De rest is niet zo van belang.

Rik Oldeven
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