Kinderen en ymkeren

Tekst en foto’'s Remco Schoonderwoert

Jonge kinderen en bijen zijn niet direct een ideale combinatie. Toch wil Monique Aalpoel haar
kinderen vertrouwd maken met imkeren en de bijen.

Monique is kindercoach die zich heeft gespecialiseerd in het
begeleiden van hoogsensitieve kinderen en is daarnaast
imker. Ze woont samen met haar man Maurits, vier kinderen,
boerderijdieren en bijenvolken op een grote locatie aan de
rand van Terwolde. Met haar oudste zoon Mees (15) is ze
vier jaar geleden aan de basiscursus imkeren begonnen.
Ondertussen probeert ze haar jongste kinderen van 6 en 7
enthousiast te maken en geeft ze presentaties op scholen
over bijen.

Wanneer ben je begonnen met imkeren?
“Toen Mees in groep 6 zat zijn we samen de basiscursus
gaan volgen bij Albert Stoter. Mijn opa is imker geweest dus
het zit er wel een beetje in. Ik heb het altijd heel mooi
gevonden. |k dacht dat ik er best iets van afwist maar dat viel
erg tegen. Mees is altijd heel erg rustig, verantwoordelijk en
gestructureerd. Als er bepaalde handelingen verricht moes-
ten worden zei Albert vaak: ‘Mees, doe jij het maar.’ Hij heeft
het echt in zijn vingers. Mijn andere kinderen doen niet mee.
Stan (12) houdt liever wat afstand en Axel en Nova (6 en 7)
Zijn nog te jong. De jongste twee gaan wel eens mee om te
kijken en zo krijgen ze er al veel van mee.”

Je geeft ook presentaties op scholen?

Ik ben begonnen toen de school van mijn kinderen het
thema ‘Lentekriebels en kriebelbeestjes’ had. Dat kwam in
de lokale krant te staan en daarna werd ik gebeld door
andere scholen die vroegen of ik ook bij hen een presentatie
over bijen kon geven. En dat doe ik nog steeds, voor groep 1
tot en met 8. Mijn ervaring als kindercoach helpt daarbij. Ik
heb snel een klik met kinderen en ik snap wat ik tegen wie
moet zeggen. Kinderen hebben dat door en dan komen de
vragen vanzelf.”

Monique imkert met haar jongste kinderen Axel (6) en Nova (7).
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Begrijpen de jongste groepen iets van
bijen?

“Zelfs de jongste groepen begrijpen iets van bijen. Het ver-
schil tussen bijen en wespen weten ze vaak niet. Als je ze
uitlegt waarom ze steken, dan komen de verhalen los over
de keer dat ze zelf gestoken zijn. Je kunt ook vertellen over
de verschillen tussen mannetjes- en vrouwtjesbijen en de
koningin. Thuis zeggen ze dan: ‘Dat is een mannetjesbij, die
doen niks." Ik vertel kinderen ook hoe de bevruchting van
appels en peren werkt en wat er gebeurt als er geen bijen
meer zijn. En ik krijg heel veel vragen: 'Waarom is er geen
koning en waar poepen bijen?’ Bij groep 8 krijg ik wel eens
vragen die ik niet meteen kan beantwoorden. Dan kun je
een heel stuk verder gaan.”

Reageren ouders anders op bijen dan de
kinderen?

“Kinderen komen makkelijker dichter bij de kast dan hun
ouders. De meesten vinden het toch eng. Bijen zijn onvoor-
spelbaar, ze vliegen en zoemen. Kinderen vinden dat niet fijn
maar wel heel spannend. Als ouders het eng vinden nemen
kinderen dat over. Eigenlijk zou je de ouders ook les moeten
geven.”
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