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Oogbijen, honingklever
en kastkrakers

Tekst en foto Feikje Breimer

Met vlinders in je buik zit je goed, maar een oorwurm in je hoofd is al wat lastiger.
Wie geen moer ziet, ziet niet alleen geen koningin maar nog veel meer niet. Als je er
even over nadenkt zijn er heel wat zegswijzen met insecten. Als door een wesp
gestoken! Twee vliegen in één klap slaan, of zo nijdig als een spin zijn.

Maar hoe omschrijf ik het verschijnsel
van imkers op reis die vervolgens
overal bijen en bijenkasten zien? Bij de
stad Aarhus in Denemarken is het
openluchtmuseum Den Gamle By.
Tijdens onze vakantie vertaalden mijn
man en ik dat voor de grap naar De
Gammele Bij (volstrekt onjuist) en in
een mum van tijd vonden we de bijbe-
horende botanische tuin met, jawel,
prachtige Scandinavische bijenkasten.
Uiteindelijk dook er een tuinman op
die liet zien dat deze kasten vergele-
ken met die van ons in Nederland een
veel dikkere en meer geisoleerde
wand hebben. Alles om de ijskoude
winters goed te doorstaan. Op een
andere vakantie in Griekenland zagen
we tijdens het wandelen rijen kasten
staan en ontdekten we de gewoonte
om potten honing vol met noten te
stoppen. We eten dit nog steeds graag
in de yoghurt thuis.

Bijenhouden 2024 .4

In mijn appgroep Bijenliefde (overge-
bleven van mijn beginnerscursus)
delen we de foto's van bijenkasten die
we op vakantie zien en de potten
honing die we onderweg te koop zien
staan. We zien afbeeldingen van bijen-
korven in ziekenhuizen, in musea en
tijdens het wandelen. ‘Nee’, denk ik
dan, ‘ik maak niet alweer een foto!" En
daar heb ik dan later weer spijt van.

De redactie van Bijenhouden ontvangt
vaak enthousiaste berichten van
imkers die bij een museum in het bui-
tenland zijn geweest. Met een beetje
geluk hebben ze er ook goede foto's
van gemaakt en willen ze er wel een
artikel over schrijven. Of neem de
foto's zoals in de vorige uitgave bij
Goed Geschoten. De fotograaf zag
prachtige kleurige bijenkasten en stopt
na het voorbijrijden alsnog om daar
foto’s van de te maken. Heel herken-
baar, maar hoe noem je dit verschijn-
sel nu?

Tijdens mijn wandelingen met mijn
hond hier in de Achterhoek kom ik
regelmatig mini-bibliotheken tegen.
Een kastje aan de weg met daarin
beduimelde uitgaven van Konsalik,
Baantjer en het laatste boekenweek-
geschenk. Terwijl ik in gedachten ver-
zonken voor de zoveelste keer de
mini-bieb aan de Wichmondseweg
voorbij loop stop ik na drie passen en
loop weer terug. Nee maar! Bijenhou-
den in de kast. Opgetogen maak ik
een foto. Dit is niet alleen een mini-
bieb maar ook een bijenkast.

Maar goed, hoe noem je het ver-
schijnsel dat je waar je ook bent bijen,
honing en imkers treft. Het lijkt op een
oorwurm. Het verschijnsel dat je een
refrein of een deuntje in je hoofd hebt.
De hele dag! Neem bijvoorbeeld Flight
of the Bumblebee van Rimsky-Kor-
sakov. Denk er maar een paar minuten
aan of zoek het op via YouTube en
luister naar de fraaie fluitsolo! Het

zal blijven hangen. Maar hoe heet de
tegenhanger van dit verschijnsel
waarbij iets nog niet in je hoofd zit
maar je het wel overal ziet zodra het
maar even kan. Een oogbij misschien
of een honingklever of een

kastkraker? @



